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DİB-AK YAYIN ORGANIDIR 


ULUSLARARASI 
SENDIKA | 
ORGÜTLERİ 
CUNTA’ YI 
SUÇLUYOR! 


Türkiye'de DİSK başta olmak üzere ilerici sendikaların kapatılması ve yöneticilerinin kitle halinde 
tutuklanarak işkenceden geçirilmesine karşı uluslararası sendika merkezlerinin 
tepkisi sürüyor. 

Gerek Avrupa Sendikalar 
Konfederasyonu, gerekse Dünya İş Konfederasyonu, tutuklu bulunan sendikacıların durumunu bizzat incelemek üzere Türkiye'ye birer 
delegasyon göndermeğe karar 
vermişlerdi. 

Ancak askeri cunta, sendika heyetlerinin Türkiye'- 
ye gelebileceğini, fakat 
hapisteki sendikacılarla görüştürülemeyeceğini bildirmiştir. Bunun üzerine, ASK 
5 Şubat'ta, DİK ise 11 Şubat'ta düzenledikleri basın 

(Devamı 2. sayfada) 


14 ŞUBAT'TA BRÜKSEL'DE YAPILAN TİP VE DİSK'LE 
DAYANIŞMA GECESİ'NDE HEP BİR AĞIZDAN HAYKIRDIK 


FAŞİZM 


İ EXZECEĞİZ! 
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BORAN'IN MAHKUMİYETİ 
CUNTANIN 
MAHKUMİYETİDİR! 


FAŞİST ASKERİ CUNTA'NIN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GENEL 
BAŞKANI BORAN'A KARŞI "VATANDAŞLIKTAN ATMA" TEHDİDİY- 


1mark DE YAPILAN 


DİB Federal Almanya Örgütü üyeleri Köln Yürüyüşünde 


PE E işi 


Federal Almanya'da Türkiyeli demokratik örgütler arasında oluşturulduğunu geçen sayıda bildirdiğimiz "eylem birliği platformu" hızla yeni gelişmeler kaydediyor. Demokrasi İçin Birlik Federal 
Almanya Örgütü, KKDK ve Gerçek Gazetesi'yle Dayanışma Komitesi'nin oluşturduğu ilkeli-sürekli eylem birliği, 31 Ocak'ta Köln'de düzenlenen Türkiye 
Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Yürüyüşü'nde ve daha sonra 21 Şubat günü yine Köln'de düzenlenen "Faşizme, emperyalizme ve şovenizme karşı Türkiye ve 
Türkiye Kürdistanı Demokrasi Güçleriyle Dayanışma 
Gecesi" etkinliğini ve gelişme perspektifini bir 
kez daha kanıtladı. (Ayrıntılı haberi 2. sayfada) 


LE AÇTIĞI SALDIRI KAMPANYASI, 14 ŞUBAT GÜNÜ BRÜKSEL'- 
"TİP VE DİSK'LE DAYANIŞMA GECESİ"NDEN TAM 
İKİ GÜN SONRA, ANKARA 1 NUMARALI SIKIYÖNETİM MAHKEME- 
Sİ'NİN VERDİĞİ 8 YIL 9 AYLIK MAHKUMİYET KARARIYLA YE- 
Nİ BİR BOYUT KAZANMIŞ BULUNUYOR 


16 Şubat günü, Boran'ı, 
bu hapis mahkumiyeti dışında ayrıca 2 yıl Il ay Kırşehir'de gözetim altında 
bulunmağa ve ömür boyu kamu 
hizmetlerinden mahrumiyete 
mahkum ettiren cunta, bununla da kalmamış, daha önceki tehdidine uygun olarak, 
25 Şubat günlü şakşakçı gazetelerde Boran'ın ve TÖB- 
DER Genel Başkanı Gültekin 
Gazioğlu'nun vatandaşlıktan 
atıldıklarını, bunun sonucu 
olarak Türkiye'deki tüm varlıklarına elkonulacağını ilan ettirmiştir. 

Aslında, Boran'ın geçen 
sayımızda yayınlanan mesajında da belirtildiği gibi, 
böyle bir iktidarın alacağı kararlar, özgürlüğü ve 
mutluluğu uğruna tüm yaşamını verdiği halkından ve 
yurdundan Boran'ı koparamayacaktır. 


Kaldı ki, yine Boran'ın 
aynı mesajda belirttiği gibi, Türkiye onlara da kalacak değildir. 

Nitekim, gerek vatandaşlıktan atma kararı, gerekse 
askeri mahkemece verilen 
mahkumiyet, dünya çapında 
yarattığı tepkiler itibariyle, aslında faşist cuntanın mahkumiyeti olmuştur. 


(Devamı 2. Sayfada) 


AVRUPA 
KONSEYİ'NDE 
CUNTANIN 
İÇYÜZÜ 
TEŞHİR EDİLDİ 


Avrupa Konseyi'n- 
deki koltuğunu koruyabilmek için şakşakçı basınıyla, işbirlikçi politikacısıyla 
tüm olanaklarını seferber eden faşist 
cuntanın bütün bu çabalarına rağmen, Avrupa Konseyi Danışma 
Meclisi, Türkiye'deki 
rejimi şimdilik üyelikten atmamışsa bile 
"sanık sandalyesi"ne 
oturtmuştur. 

Steiner'in ılımlı 
ve hoşgörülü raporu, 
önce Avrupa Konseyi 
Siyasal İşler Komisyonu'nda şiddetle eleştirilmiş, 29 Ocak 
tarihli toplantısında 
da Danışma Meclisi, 
Türkiye 'de kitlesel 
tutuklamaların, işkencelerin, idamların 
devam ettiğini, sansür uygulandığını ve 
genel olarak insan 
haklarının çiğnen di - 
ğini tesbit ederek, 
bu konuda daha ayrıntılı bilgi toplanmasını ve Mayıs sonunda 
yapılacak toplantıda 
Türkiye üzerine kesin 
bir tutum takınılmasını kararlaştırmıştır. 

(Devamı 2..sayfada) 
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kA NANA 


la Birliği Komünist Partisi'nin 26. Kongresi, 23 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Moskova'da toplandı. SBKP kongreleri, gerek dünyadaki 
genel gelişmeler ve devletlerarası ilişkiler, gerekse Sosyalist sistem ve uluslararası işçi sınıfı 
hareketi açılarından her zaman önem taşıyan olaylar olmuştur. 

SBKP Genel Sekreteri Leonid Brejnev'in 26. Kongre'ye sunduğu rapor bütününde ele alındığında üç 
temel nokta öne çıkıyor. 

irincisi, raporun genel havası, benimsenen genel 

tutumdur. Reagan, Haig ve kimi diğer Amerikan 
yetkililerinin Sovyetler Birliği'ne karşı küstahça 
ve hatta düpedüz terbiyesizce çıkışlarından sonra 
Brejnev'in raporunda aynıyla karşılık vereceğini 
sananlar bir çeşit hayal kırıklığına uğradılar, ve 
şaşırdılar. Bunun için de raporu "ılımlı", "yumuşak" olarak niteliyorlar. Bununla, rapor, "uluslararası ilişkilerde ödün vermeye eğilimli" demek 
istiyorlarsa, bu anlamda rapor, ne ılımlı, nede 
yumuşak. Açıklanan görüşler, ileri sürülen öneriler, açık, kesin ve kararlı. Tereddütten, iki yana 
da çekilebilecek bulanıklıklardan eser yok. Rapor, 
Reagan ve çalışma arkadaşlarının "kim kimden daha 
güçlü, daha üstün" çekişmesi ve tehditler savurma 
düzeyine inmeyi reddedip, dünyanın gidişatında be- 
Tirleyici rol oynayan bir büyük devletin hem kendi 
halkı, hem dünya halklarına karşı taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan bir ciddiyet ve sorunları 
tüm yanlarıyla bütününde kavrayan bir anlayış ile 
yazılmıştır. Sovyet - Amerikan ilişkileri konusunda Brejnev, Carter yönetiminin, bu ilişkileri olumlulaştırmak için çetin uğraşlarla ne başarılmışsa 
hepsini yıkmaya çalıştığını ve her alanda ilişkileri gerilettiğini, yeni Reagan yönetiminin ise açıkça savaş çağrılarında bulunduğunu belirttikten 
sonra, "Biz yine de, Birleşik Devletler yönetici- 


lunmasına karşın Sovyetler Birliği'nin savaş tehlikesi ve barışın korunması konusunda gösterdiği 
duyarlılık ve ileri sürdüğü ciddi, yapıcı önerilerdir. Brejnev, yalnız askeri alanda değil, diğer 
ilişki alanlarında da Batılı kapitalist ülkelerin 
sürekli Sovyetler Birliği'ni ve tümünde dünya sosyalist sistemini hedef aldıklarını belirtmektedir. 
Ürneğin, Sovyetler Birliği Batılı ülkelerle ticari 
ve ekonomik ilişkileri geliştirmekten yanadır, 
çünkü bu tür gelişmeleri, uluslararası ilişkilerde 
istikrarın sağlanmasında bir etken olarak görmektedir. Oysa, kapitalist ülkeler çoğu kez ekonomik 
bağları, Sovyetler Birliği üzerinde politik baskı yapmak için kullanmaya çalışmaktadırlar. 

Dünya kapitalizminin ekonomik bağları, yalnız 
Türkiye gibi bağımlı, güçsüz ülkeler üzerine değil 
Sovyetler Birliği gibi en güçlü bir devlete karşı 
bile bir politik baskı aracı olarak kullanmaya ça- 
Taştıklarını öğrenmek gerçekten de ilginç. Bu noktada insanın aklına, Batı ülkelerine olan borçları 
yirmi milyar doları aşmış bulunan Polonya gibi bir 
ülke üzerine ne gibi baskılar yapıldığı, içinde ne 
gibi oyunlar oynandığı sorusu geliyor. 

Brejnev konuya bir başka açıdan yaklaşıyor. Son 
yıllarda ideolojik mücadelenin daha da ağırlaştığına işaret ederek, Batı için bu mücadelenin fikirlerin karşılaştırılması demek olmadığını, sosyalist dünyayı bölebilmek, kuyusunu kazabilmek için bütün bu önlemler dizisinin devreye sokulduğunu belirtiyor. Emperyalizmin bu yıkıcı faaliyetlerine, yönetimin iç politikada düştüğü yanılgılar, 
yaptığı yanlış hesaplar eklenince, sosyalizme düşman unsurların harekete geçmesine elverişli bir 
zemin oluşmakta. Sosyalist devletin temellerinin 
tehdit altına girdiği Polonya'nın başına gelenler 
budur. Sovyetler Birliği dost Polonya'yı bu zor 
durumunda yalnız bırakmıyacak ve sosyalist Polonya'ya zarar verilmesine müsaade etmiyecektir. Bununla beraber Brejnev, Sovyetler Birliği Komünist 
Partisi'nin Polonya sorununun politik yollardan 
çözülmesini istediğini vurgulamıştır. 
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26. KONGRE VE 


ne ilişkin yanıyla, uluslararası yanını birbirinden ayırt ederek yaklaşmaktadır. Afganistan devrimine karşı yürütülen "ilan edilmemiş" savaş durdurulur ve yeni askeri müdahaleler yapılmayacağına 
ilişkin kesin güvenceler verilirse, Sovyetler Birliği o ülkede bulundurduğu sınırlı askeri kontenjanını, Afgan hükümetinin de muvafakatıyla, geri 
çekebilir. "Bu noktada, hatırlanacaktır ki, Babrak 
Karmal ve diğer Afganlı yetkililer, defalarca, Sovyet askeri birliklerinin Afganistan'da, iki ülke 
arasında yapılmış olan bir anlaşma uyarınca ve Afgan hükümetinin onayıyla bulunduğunu, bu birliklerin Afganistan'dan geri çekilmesini talep etmenin, 
egemen Afganistan devletinin iç işlerine müdahale 
etmek olduğunu belirtmişlerdir.) Sovyetler Birliği 
Afganistan sorununun Basra Körfezi'nin güvenliğine 
ilişkin sorunlarla birlikte görüşülmesine karşı 
değildir, ama bu takdirde sorunun yalnızca uluslararası yanları görüşme masasına getirilebilir, 
Afganistan'ın içişlerine ilişkin konular değil. 

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Basra Körfezi bölgesinde barışın ortak çabalarla ve tüm ilgili tarafların meşru çıkarlarını gözönünde tutarak 
sağlanabileceği görüşünde israrlıdır. Bu konuda 
varılacak bir anlaşma, dünya okyanuslarının çeşitli bölgelerindeki askeri güçlerin azaltılması gibi 
çok önemli bir sürecin başlatılmasının da işareti 
olabilir. 

Yakın Doğu'daki durumda, bölgeye ilişkin sorunların hakça ve gerçekçi bir temel üzerinden genel bir çözümlemeye kavuşturulması yolunun kollektif ve dürüst bir biçimde yeniden araştırılmasını 
gerektirmektedir. (Yani Camp David anlaşması Orta 
Doğu sorununu çözememiştir ve sorun bu gibi yollardan çözülemez.) Yaratılmış olan koşullar ışığında, 
böyle bir çözümleme, örneğin, bu maksatla toplantıya çağırılmış ve tüm ilgili tarafları kapsayan 
ln özel bir konferansta gerçekleştirilebilir. 
yerler Birliği Komünist Partisi savaşı önlemek, barışı korumak yolunda daha başka kollektif 
Nükleer bir felaketi 


Rapor bu denli cafcaflı 


dayanılacağı, 
lelerde dahi bulunulacağı 
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denli de açık ve kesin bir üslup içinde. 

Rrr bütününde öne çıkan ikinci nokta, Reagan 
yönetiminin bundan böyle Sovyetler Birliği ile 

ilişkilerde ve genellikle uluslararası politikanın 

yürütülmesinde detanta değil, 

gerekli görüldüğünde askeri müdahayollu açıklamalarda bu- 


Amerika'nın gücüne 


Oott dinde 


'La Turquie des tribunaux militaires 
Condamnation très lourde 
présidente du TIP 
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des di we 
quie. La jur, 9S 
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birbirinden kopuk, 


üstünlüğün yaratılmasına da müsaade etmiyecektir." Rar- yalnız Polonya konusunda değil, 
tan, İran- Irak savaşı, Orta Doğu, Basra Körfezi konularında da sorunların barışçı, politik yollardan çözümlenmesi gereğini vurgulamaktadır. Aynı 
zamanda bu konuları, Batılı ülkelerin yaptığı gibi 
tek tek sorunlar olarak değil, 
bütünsellikleri içinde ele almakta ve kollektif 
çözüm yöntemleri önermektedir. 
Afganistan konusunda Brejnev, sorunun içişleri- 


t progressistes de dans w~- 


drauie ont été interdites parla let 
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BORAN'IN MAHKUMİYETİ 


(Başı 1. sayfada) 


Boran hakkında ' 


daşlıktan atma" tehdidi duyulur duyulmaz, Belçika Komünist Partisi Genel Başkanı Louis Van Geyt, Meclis'e 
bir soru önergesi vererek 
Belçika Hükümeti'nin bu konuda alacağı tavrı sormuştur. Bu soru önergesine verdiği cevapta, Belçika Dışişleri Bakanı Nothomb, "Belçika'da kaldığı sürece, bu 
ülkenin vatandaşlarının sahip bulunduğu güvencenin 
Boran'a da aynen tanınacağını, "Bugünkü Türk Askeri 
Hükümeti'nin ülkeye dönme 
talimatına uymak 'istemediği 
için vatandaşlığını kaybettiği takdirde, kendisine bu 
ülkeye yerleşme hakkı verileceğini," bildirmiştir. 
"Ülkede siyasal terörü 


2 


'vatan-* 


yoketmek" iddiasıyla iktidarı gaspeden cunta, 71 yaşında ve tüm ömrünü demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesi için mücadeleye 
vermiş bir siyasal lideri, 
hemde bir seçim konuşmasından ötürü yıllarca hapse 
mahkum edip vatandaşlıktan 
atmaya kalkmıştır. Böylece, 
cunta, kendi maskesini bizzat kendisi düşürmüştür. 


Üstelik vatandaşlıktan 
çıkartma tehdidi sadece Boran ve Gazioğlu ile sınırlı 
kalmamış, Vatandaşlık Yasası da değiştirilerek, ilk 
ağızda, aralarında sendika 
yöneticilerinin de bulunduğu 200'ü aşkın insan da aynı işleme tabi tutulmuştur. 
Yasa değişikliğine göre, 
babaları vatandaşlıktan atılan küçücük çocuklar bile 


vatandaşlıktan atılmaktadır. 


Böylesi insanlık dışı 
bir uygulamanın yanıtsız 
kalması söz konusu olamazdı. 

Cunta rüzgar ekmiştir, 
fırtına biçecektir. 


Afganis- 


zere yetkili, 


girişimler de önermektedir. 
önlemenin yaşamsal zorunluluğunu ortaya koymak ütanınmış bilginlerden oluşan uluslararası bir komite kurulması, 
kilerde sağlıklı bir hava yaratma ve savaşı önleme 
yollarını araştırma maksadıyla Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi'nin, Devletlerin en üst yöneticileri düzeyinde katılacakları 
çağrılması, Madrid görüşmelerinde askeri detant ve 


uluslararası iliş- 


özel bir toplantıya 
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AVRUPA KONSEYİ 


(Başı l. sayfada) 

Avrupa Konseyi'nin Türkiye'deki rejim konusunda, 
Steiner Raporu'nda öngörülene göre daha sert bir tavır takınmasında, tam toplantı öncesi TİP Genel Başkanı Behice Boran'ın vatandaşlıktan çıkartılacağının 
ilan edilmesi büyük rol oynamıştır. 

Nitekim 28 Ocak tarihli 
oturumda konuşan Belçika 
Sosyalist Milletvekili Claude Dejardin, şöyle demiştir: 

"Bugün Türkiye'deki baskı o hale gelmiştir ki, ülke sınırlarını dahi taşmaktadır. Dün akşam Brüksel'- 
den bana telefonla bildirildiğine göre, halen Bel- 


İsviçre Emek Partisi (Pda)'nin31 Ocak günü düzenleği- 


ği şenliğe, 


Demokrasi İçin Birlik İsviçre Örgütü de bir 


standla katılmış ve Türkiye demokrasi ve işçi sınıfı hareketlerinin görüşlerini bu uluslararası platformda etkin 


biçimde yansıtmıştır. 


DİB Standı'nda türkçe ve yabancı 


dillerde yayınlar ve hatıra eşyalarının yanı sıra, Türki- 


ye mutfağından örnekler sunulmuştur. 


tisi Yaşıyor ve Savaşıyor", 
Türkiye'nin a 


"Türkiye İşçi Par- 
"Faşizmi Ezeceğiz", "Selam 


geleceğine" sloganlarının türkçe ve 


ydınlık 
almanca yazılı olduğu, TİP bayraklarıyla ve "TİP veDİSK' 
le Dayanışma Gecesi" afişleriyle donatılmış bulunan DİB 
Standı, tüm ziyaretçilerin ilgisini çekmiş, en çok uğranılıp bilgi istenilen köşelerden biri olmuştur. 


çika'da bulunan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı 
Behice Boran'a derhal Türkiye'ye dönerek askeri makamlara teslim olma duyurusu yapılmıştır. Türkiye'ye 
döndüğü takdirde ise kendisini nelerin beklediği malumdur." 

Déjardin, ayrıca Türkiye'de tutuklanan ve işkenceden geçirilen sendikacıların listesini de açıklayarak şöyle demiştir: 

"Tüm bu uygulamaları yapan bir hükümeti, ben, faşist türden bir hükümet olarak nitelerim. Böyle bir 
hükümetin ise aramızda yeri 
olamaz." 


ULUSLARARASI 


(Başı 1. Sayfada) 
toplantılarında Türkiye'deki rejimin gerçekleri dünya 
kamuoyundan gizlemeğe çalaştığını bildirerek Türkiye'ye delegasyon göndermekten vazgeçtiklerini, ancak 
Türkiye demokratik güçleriyle dayanışmayı sürdüreceklerini açıklamışlardır. 

İlk olarak ASK, 12-13 
Şubat tarihli Yürütme Kurulu toplantısında, Avrupa 
Konseyi'ne Türkiye'nin üyelikten atılmasını, Avrupa 
Topluluğu'na ise Türkiye ile ilişkilerin dondurulmasını tavsiye kararı almıştır. 
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ULUSLARARASI PERSPEKTİFLER 


silahsızlanma için bir konferans toplanmasının karara bağlanması, bu öneriler arasındadır. 

Sorunların çözülmesi ve barışın korunması için 
yukarıda özetlerlen kollektif girişim ve çabalar 
yanında, rapor, Amerika Birleşik Devletleri'yle 
her düzeyde etkin bir diyalogun yürütülmesini önermekte, zirve toplantılarının bu süreçte belirleyici halkayı oluşturacağını söylemektedir. Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin bugünkü durumu ve çözüm bekleyen sorunların ivediliği böyle bir diyalogu zorunlu kılmaktadır. Sovyetler Birliği, 

e Stratejik silahların sınırlanması (SALT) ve 
azaltılması görüşmelerinin, bu alanda gerçekleştirilmiş bulunan olumlu sonuçlar korunarak, yeniden 
başlatılmasına hazırdır. Her türden silahların s1- 
nırlanması görüşmelerine de açıktır. 

e Nükleer silahlara ilişkin temel politikası 
bunların üretimine son vermek, stokları eritmeye 
başlayarak bu silahların tümüyle yok edilmesini 
sağlamaktır. 

e Orta menzilli yeni füzeler yerleştirilmesi 
konusunu görüşmeye başlamadan önce, bugün Avrupa'- 
nın NATO üyesi ülkelerinde ve Sovyetler Birliği bölgesinde mevcut bu tür füzelerin kalite ve 
sayı itibariyle dondurulmasını önerir. 

e Batılı ülkelerin kendi topraklarında aynı şeyi yapmaları kaydıyla, güven verici önlemleri Avrupa'daki kendi bölgesinin her yerini kapsayacak 
biçimde genişletmeye hazırdır. Güven verici önlemlerin Uzak Doğu'da da uygulanması konusunda ilgili 
bütün ülkelerle somut görüşmeler de yapmaya hazırdır. 

e Nötron bombası daha önce başka ülkelerde boy 
göstermedikçe, bu tür bombanın üretimine başlanmıyacağını belirtir ve bu bombanın kesin olarak yasaklanması için bir anlaşma yapılmasına hazırdır. 
Rerorun buraya kadar yaptığımız özetinden de anlaşılacağı üzere Sovyetler Birliği, derinleşen 
ekonomik bunalımın kıskacında kıvranan emperyalizmin, düştüğü çaresizlik içinde bir çare bulmak telaşıyla uluslararası gerginliği artırıp soğuk savaşı yeniden canlandırma, silahlanma yarışını kışkırtma girişimlerinden, yeni ABD yönetiminin gösterdiği sorumsuz, maceracı, Şoven tutumundan dünya 
barışı adına kaygılanmaktadır; çünkü bir nükleer 
savaşın insanlık için ne tür bir felaket olacağı- 
nın ve bunu önlemenin tüm devletlere düşen sorumluluğunun tam bilincindedir. İleri sürülen tüm önerilerin temel amacı, rapor'da da belirtildiği ü- 


zere, barışı yalnızca bugünkü insanlık için değil, 
gelecek kuşaklar için de korumaktır. 

yrıca, bunalımın batağına gittikçe gömülen emperyalizmin ve onun başı ABD'nin, son noktada 
sorunları kendileri açısından bir dünya savaşının 
çözebileceğini hayal etmelerine karşılık, Sovyetler Birliği'nin ve dünya sosyalist sisteminin bir 
nükleer dünya savaşından bekledikleri hiçbir şey 
yokus Çünkü barış sosyalizmden yana işlemekte- 
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Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin 26. Kongresi'ne sunulan rapor, Avrupa kıtasındaki durumun 
analizinden, her şeye karşın, iki sistemin ülkeleri arasında barış içinde işbirliğinin yine de kötü 
gitmediği sonucunu çıkarıyor. Sovyetler Birliği'- 
nin Batı Avrupa ülkeleriyle tek tek ilişkileri ele 
alındığında her biri için olumlu noktalar belirtiliyor, yalnızca İngiltere ile ilişkilerdeki durgunluğa ve bunda kusurun Sovyetler Birliği'nde 0lmadığına işaret ediliyor. Böylece, Sovyetler Birliği'nin ABD ile olan ilişkileri ile, Batı Avrupa 
ülkeleriyle olan ilişkileri arasında belirgin bir 
fark ortaya çıkıyor. (Bu fark olumlu bir olgudur.) 
Rarr bütününde ele alındığında öne çıkan üçüncü temel nokta, kapitalist ülkeler ve bütünüyle 
dünya kapitalist sistemi geriler, ekonomik bunalıma batarken dünya sosyalist sisteminin başını çeken Sovyetler Birliği'nin ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda kaydettiği büyük ilerlemelerdir. Bu 
karşıtlık çarpıcıdır. 

Son on yılda (1971/1980) Sovyetler Birliği'nin 
gayri safi sosyal hasılası yüzde 167, sanayi üretimi yüzde 178, tarımsal üretimi, yıllık ortalama 
olarak, yüzde 123 artmıştır. Emek üretkenliği yaklaşık yüzde 50 yükselmiştir. 1970'li yıllarda halkın refahını artırmak yolunda geniş bir program 
gerçekleştirilmiş, bir önceki on yıllık döneme kıyasla tüketim maddelerinin üretimi yüzde 70 bir 
artış göstermiştir. 1981 - 1985 yıllarını kapsayacak yeni beş yıllık plan süresinde temel üretim 
dallarında gelişmelerin yüksek oranlarda devamı ön 
görülmekle beraber, bu planın başta gelen amacı 
Sovyet halkının yaşam düzeyini daha da yükseltmektir. Bu maksatla, sanayiin tüketim malları üreten 
sektörüne, üretim sektörüne kıyasla bir öncelik 
verilmesi öngörülmüştür. Sanayi üretiminin tamamı 
yüzde 26 ila 28 artarken tüketim malları sanayii 
yüzde 27 ila 29 artacaktır. Sanayide gelişme hızlarının bu yönde değişmesi, kanımızca, sanayileşme 
sürecinin ileri aşamalara ulaşmış olduğunun bir 


göstergesidir. Leonid Brejnev'in somut bir insanın 
somut kaygılarının, ihtiyaçlarının ve isteklerinin 
Parti'nin ekonomik politikasının hem hareket noktasını, hem de son hedefini oluşturduğunu vurgulaması aynı olgunun başka bir işaretidir. Ekonomik 
ve sosyal gelişme öyle bir düzeye erişmiştir ki, 
artık vurgulama, global sonuç ve kazanımlardan daha ayrıntılı analizlere, bireyler düzeyindeki sorunların, isteklerin, kişiliği geliştirme olanaklarının karşılanması ve sağlanması konularına inmektedir. Ekonomik gelişmeve koşut olarak genel eğitim, sağlık, beden eğitimi ve spor, edebiyat ve 
sanat alanlarında büyük ilerlemeler gerçekleşti- 


rilmiştir. A 
| E çalışma ile sanayide çalışma, kırsal 
yaşam ile kentsel yaşam birbirine yaklaşmıştır ve 


daha da yaklaşmaktadır. İşçi sınıfı çalışan nüfusun üçte ikisini oluşturmakta ve her dört çalışandan birinin işi kafa çalışması niteliğindedir. Geride bırakılan dönemde en büyük artış kafa emekçilerinin -aydınların- sayısında gerçekleşmiştir. 

26. Kongre'de sosyalist demokrasinin kaydettiği 
gelişmenin önemi üzerinde de durulmuştur. Toplumun 
ilerleyişi yalnızca emeğin, üretim araçlarının, 
tarımsal üretimin, hammaddelerin, yakıtın beceri 
ile ve etkin bir biçimde kullanılmasına değil, aynı zamanda ve artan ölçülerde, çalışanların girişkenliğine, aşağıdan gelen ve ekonominin, toplum ve 
kamu işlerinin yönetiminde etkisini duyuran girişkenliğe bağlıdır. Toplum yaşamının her alan ve kademesinde kitlelerin yönetime katılımı artmıştır. 
Uygulanmasına yeni başlanan 11. beş yıllık planın 
kabulünden önce tartışılmasına 121 milyon kişi katılmıştır. 

Eksikliklere, henüz çözülmemiş olan sorunlara 
dikkati çeken Brejnev, yürütmeyi, disiplini atak 
bir girişkenlikle bütünleştiren bir çalışma biçiminin geliştirilmesi gereğine dikkati çekmiştir. 
İşten anlamak, pratik beceri, büyük hedeflere ulaşma kararlılığı ile birleşmelidir. Yetersizlikler karşısında eleştirisel bir tutum almak, Sovyetler Birliği'nin geçmiş olduğu tarihsel yolun 
üstünlüğünün ayrılmaz bir ögesidir. 

Sosyalist sistem ile kapitalist sistemin oluşturduğu tablolar arasındaki bu ak - kara karşıtlığı 
bu denli çarpıcıdır. Dünyanın geleceğinin umudu ve 
garantisi bu karşıtlıktadır. Kuşkusuz, sosyalist 
sistemin de sorunları vardır, ama bunlar, gerileme 
ve çöküşün değil, kesintisiz ilerleme ve büyümenin 
sorunlarıdır. 
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KÖLN YÜRÜYÜŞÜ'NDEKİ 
İLKESİZ TUTUM ÜZERİNE 


12 Eylül'den sonra Federal Almanya'da yürütülen 
eylem birliği çalışmaları- 
nın bir parçasını da, Alman 
Komünist Partisi'nin (DKP) 
inisiyatifiyle başlatılan 
"Türkiyeli Demokratlarla Dayanışma Girişimi" oluşturu-— 
yor. 

İki sendikacı, bir milletvekili, bir papaz ve bir 
üniversite profesörünün çağrısıyla oluşan Girişim, dogal olarak, FİDEF, Kürt 
Halkevi, DİB Federal Almanya Örgütü, KKDK, Gerçek Gazetesiyle Dayanışma Komitesi gibi örgütlerin de desteğini almıştır. 

Bu desteklerledirki, Girişim, ilk kez 31 Ocak günü 
Köln'de kitlesel bir eyleme 
karar vermiştir. Yürüyüş öncesinde Girişim'in Alman 
kurucularından birisinin 
yönetiminde yapılan hazırlık toplantısında, yürüyüş- 
le ilgili tüm ayrıntılar, 
sloganlardan konuşmacılara, 


yürüyüş düzeninden flamalara kadar tesbit edilmiştir. 
Yürüyüş sırasında atılacak 
sloganlar teksir edilip katılanlara dağıtılmış, ortak 
sloganlar dışında slogan atılmaması kesin karara bağlanmıştır. Ayrıca, yürüyüşü 
düzenleyen örgütlerin dışında yürüyüş sırasında yü” 
rüyüşe katılmak isteyen örgütler olursa nasıl hareket 
edileceği de konuşulmuş, bu 
örgüt veya grupların mutlaka izin alması gerektiği ve 
ortak kararlara, sloganlara 
uyması gerektiği belirlenmiştir. 


Hal böyleyken, daha yürüyüş başlamadan, alınan 
kararların hiçe sayılacağı 
ve yürüyüşün "Türkiyeli Demokratlarla Dayanışma" Yürüyüşü değil, FİDEF ve TKP 
ile dayanışma yürüyüşü haline dönüştürüleceği anlaşılmıştır. Nitekim, yürüyüşten bir gün önce Girişim adına dağıtılan yürüyüş 
çağrısında, kararlaştırılan 
isimlerin dışında Aydın Engin'in ve onunla aynı siyasal çizgideki bir sendikacının isimlerinin de liste- 
ye eklendiği görülmüştür. 

Bu emrivakiye rağmen, 
DİB, Gerçek ve KKDK, tüm olanaklarını seferber ederek 
yürüyüşe gitmişlerdir. 


Yürüyüş ortak örgütlendiği halde, daha yürüyüş 
başlar başlamaz, tesbit e- 


dilmiş flamaların dışında 
"TKP'ye Özgürlük" ve "Atılım'la Dayanışma Komiteleri" flamaları açılmıştır. 


Ortak sloganlar da hiçe sa- 


yılarak, içinde faşizme karşı ifadelerin bulunduğu bazı sloganlar "faşizm" kelimesi çıkartılarak yeniden 
teksir edilip FİDEF Grubu'- 
na dağıtılmıştır. Yürüyüş 
sırasında da bu grup, yine 
ortak karara aykırı olarak 
"TKP yaşıyor, savaşıyor" 
sloganları dışında doğru 
dürüst bir slogan atmamıştır. 
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Yürüyüş sırasında hiçbir 
yayın satışı yapılmayacağı 
kararlaştırıldığı halde, 
"TKP Merkez Komitesi Organı 
Atılım!" diye bağıra bağıra 
gazete satılmıştır. 

Aydın Engin'in ve sendikacının konuşmaları ise, 
bir siyasal çizginin ve onun "Konya Konferansı'nın 
propagandasıyla ortak antifaşist çizgiyi ve örgütler 
arası karşılıklı saygıyı 
hiçe saymıştır. 

Yürüyüşten sonra KKDK, 
DİB ve Gerçek bir araya gelerek yürüyüşü değerlendirmişler, Köln Yürüyüşü'nün 
amacından saptırıldığını, 
yürüyüşü yöneten DKP'linin 
de bir FİDEF üyesi gibi davrandığını tesbit etmişler, 
yanlışların özeleştirisi 
yapılana, ilkeli - saygılı 
tavır takınılana kadar Girişim'le ilişkilerin dondurulmasına karar vermişler 
ve kararı Girişim'in DKP'li 
temsilcisine bildirmişlerdir. 

Yürüyüş'ün genel değerlendirme toplantısı ise 17 
Şubat günü yapılmıştır. Bu 
toplantıda da Girişim temsilcisi özeleştiri yapacak 
yerde, yöneltilen eleştiri- 


Yani 


"Ne var bunda? 
siz TKP'ye karşı mısınız?" 


leri, 


"Herşeyi size mi danışacağız?" şeklinde cevaplandırarak saygısızlığın yeni 
örneklerini vermiştir. 

Bunun üzerine, DİB, KKDK 
ve Gerçek, ilkeli bir platform oluşturulmadıkça Girişim'i desteklememe, ayrıca 
FİDEF'le de bundan böyle 
ilkesiz ve nereye varacağı 
bilinmeyen hiçbir eyleme 
katılmama kararı almışlardır. 

Öte yandan üç örgüt daha 
sonra 21 Şubat akşamı Köln' 
de düzenledikleri "Faşizme, 
emperyalizme ve şovenizme 
karşı Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Gecesi'nde, 
ilkeli eylem birliğinin başarılı bir örneğini vermişlerdir. 

Kürt ve Türk sanatçılarıyla folklor ekiplerinden 
sonra Melike Demirağ ve Şanar Yurdatapan'ın da katıldığı gecede anti-faşist tüm 
güçlerin birliğinin sağlanması kararlılığı dile geti— 
rilmiştir. 
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Halen faşist cunta 
tarafından faaliyetleri yasaklanmış bulunan Türkiye İşçi 
Partisi'nin 20. ve 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun 14, kuruluş 
yıldönümleri dolayısıyla Demokrasi İçin 
Birlik Avrupa Komitesi'nin düzenlediği 
"TİP VE DİSK'LE DAYA- 
NIŞMA GECESİ", 14 Şu- 


bat günü Brüksel'in 
en büyük salonlarından 1'Ancienne Bel- 


gigue'de yapıldı. 
Dayanışma Gecesi, 
Belçika'nın komünist 
ve sosyalist partilerinin, hristiyan işçi 
hareketinin de dahil 
olduğu geniş bir demokratik yelpazenin 
ve Avrupa'daki Türki- 


yeli tüm anti - faşist 


kuruluşların katılımıyla Cunta'ya uluslararası boyutta bir 
şamar niteliğine dönüştü. 

Gecede TİP Genel 
Başkanı Behice Boran 
ile Genel Sekreteri 
Nihat sargın da onur 
konuğu olarak bulundular. 

Salonda tek yumruk 
gibi kenetlenerek "Faşizmi ezeceğiz!" diye 
tek bir ağızdan haykıran topluluk, DİB- 
AK Sözcüsünün açış 
konuşmasında da vurguladığı gibi, Cunta' 
nın Boran'ı yurdundan 


kopartamayacağını, o gece 
Belçika'nın göbeğinde bir 
Türkiye yaratarak ve kendisini orada bağrına basarak 
ispatlıyordu... 


Türkiye, TİP ve DİSK bayraklarıyla ve "Faşizmi Ezeceğiz", "Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm", "Sosyalist Türkiye", "Tek Parti 
Tek Cephe" dövizleriyle donatılmış bulunan salon, bir 
biri ardı sıra sahneye gelen Düsseldorf İşçi Derneği 
Çocuk Topluluğu, Türkiyeli 
İşçiler Kültür Merkezi Halk 
Oyunları Topluluğu, Tekoşer 
Kürt Halk Oyunları Topluluğu, maden işçisi halk ozanı 
Gültekin'in gösteri ve dinletileriyle, bir arkadaşımızın tek kişilik oyunuyla, 
gerçekten bir Türkiye'ydi o 


gece... 
İtalyan Bella Ciao İşçi 
Korosu'nun işçi sınıfı ve 


direniş marşları ve türküleri ise, salonda enternasyonal dayanışmanın sesini 
yükseltiyordu. 

Gecenin onur konuğu Boran'ı, hemen kendisinin ardından vatandaşlıktan atılacağı ilan edilen mücadeleci sanatçımız Melike Demirağ, "İsterse kopsun fırtına, yarın güneş yine doğacak," dizeleriyle sahneye davet etti. Tüm dinleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan, "Silahımız partimiz, önderimiz 
Boran" sloganlarıyla karşılanan TİP Genel Başkanı'nın 
konuşması, faşizme karşı mücadele kararlılığını vurguluyor, Türkiye'nin aydınlık 
geleceğini müjdeliyordu. 

Konuşması yine ayakta 
coşkun tezahüratla ve "Faşizmi ezeceğiz," "Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm," 
sloganlarıyla karşılanan 
Boran'a, TİP'in 20. yıldö- 


nümü dolayısıyla 20 çocuk 
tarafından 20 kırmızı gül 
sunuldu... 

Boran'ın konuşmasından 
sonra, DİSK Hukuk Dairesi 
Müdürü Yücel Top da bir konuşma yaparak, sınıf sendikacılığı hareketine yapılan 
baskıları açıkladı ve tüm 
devrimcileri ve demokratları dayanışmaya çağırdı. 

Belçika'daki Kürt İşçi 
ve Öğrencileri örgütü TEKO- 
ŞER adına Nezih Yalçın ise, 
Türkiye Kürdistan'ındaki 
ulusal baskıyı açıklayarak, 
konuşmasını "Yaşasın Türk 
ve Kürt halklarının faşist 
askeri diktatörlüğe karşı 
mücadelesi!" diye bitirdi. 

Belçika demokrasi güçleri adına ise Barış ve Kalkınma İçin Ulusal Eylem Komitesi Başkanı Pierre Galand bir konuşma yaparak, 
Türkiye halklarının antifaşist mücadelesiyle sonuna 
kadar beraber olduklarını 
belirtti. 

Anti-faşist mücadelemiz- 
de ileri bir adım, bir dönüm noktası olan gece, Melike Demirağ ve onun gibi 
vatandaşlıktan atılma tehdidi altında bulunan Şanar 
Yurdatapan'ın hazırladıkları özel bir programla "Elele" ve "Faşizmi Ezeceğiz" 
haykırışlarıyla sona erdi. 

TİP VE DİSK'LE DAYANIŞMA 
GECESİ, gerek hazırlıkları 
sırasında, gerekse sonrasında, Avrupa kamuoyunda 
geniş yankı yarattı, gazeteler olaya geniş yer ayırdılar. Gecede yapılan konuşmalar da, tüm dünya demokratik örgütlerine iletilmiş bulunuyor... 


Tekoşer Kürt Halk Oyunları ekibi (solda) 
Bella Ciao İtalyan Topluluğu (sağda) 


"Dostlar, yoldaşlar, 

"Hoş geldiniz. 

"Bize bu gece bu boplantıyı yapma olanağını veren, 
hazırlayan Demokrasi İçin 
Birlik Avrupa Komitesi'ne 
içtenlikle teşekkür ederim. 

"Bu akşam burada parti- 


mizin, Türkiye İşçi Partisi'nin 20., Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu 


DİSK'in 14. kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere toplandık. Gönül isterdi ki bu 
kutlamayı yalnız burada de- 


gil, geçmişte birçok şenliklerde olduğu gibi, Türkiye'de, İstanbul'da, Spor 


ve Sergi Sarayı'nda da yapabilelim. Ama Cunta'nın demir ökçesi altında ezilen 
Türkiye'de bugün işçi sınıfının, geniş halk kitlelerinin, ilerici güçlerin demokratik hak ve özgürlükleri gasbedilmiş, ayaklar altına alınmıştır. İşçi sınıfımızın yüzlerce yiğit evladı polis ve kontr-gerilla 
merkezlerinde sorgu adı altında işkenceden geçirilmekte, Nazilerin toplama 
kamplarının benzeri askeri 
hapishanelerde çökertilme- 
ye, çürütülmeye çalışılmaktadır. Bir kısmı ise yurdundan uzaklarda, politik 
sürgün hayatına zorlanmış 
durumdadır. 

"Türkiye karanlık bir 
tablo gösteriyor. Baş döndürücü bir hızla yükselen 
pahalılık, gittikçe derinleşen yoksulluk, o gittikçe 
kabaran işsizlik üç başlı 
korkunç bir dev gibi halk 
kitlelerini pençesi altına 


Düsseldorf İşçi Derneği çocuk topluluğu 


Belçika demokrasi güçleri adına Pierre Galand konuşuyor 


almış, ezmektedir. Cuntanın 
başı general Evren ise çok 
kolaylıkla açlıktan söz etmektedir. Terörizmi önlemekle övünürken "Yurttaş aç 
kalmaya razı, yeter ki terörizm olmasın!" deyip, dış 
borçlanmaları, halk kitlelerinin sırtına binen ekonomi politikasını konu ederken de "Bu millet aç kalarak da yapması gerekeni 
yapmıştır, yine yapar!" incisini döktürüyor. Belli ki 
Evren açlık nedir bilmiyor. 
Generalin açlığa katlanmalarını istediği insanlar 
kimlerdir? İşçidir, köylü 
kentli emekçidir, dar gelirli memur ve emeklidir, 
ekmeğini taştan o çıkarmaya 
çalışan yurttaştır; kısacası halktır. Toplumun tepesine çökmüş, halkın sefaleti bahasına, emperyalizmle 
elele tatlı kârlar eden imtiyazlı azınlık hiçbir hal 
ve şartta aç kalacak değildir. Onunla kader birliği 
etmiş, onun çıkarlarına hizmet eden yüksek kademe sivil-asker bürokratlar da değildir. 

"Tüm ülkede halk perişan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çifte baskı ve sömü- 


Demokrasi 
İçin Birlik 
tarafından 
düzenlenen 
"TİP VE DİSK 
İLE 
DAYANIŞMA 
GECESİ", 
Avrupa 
kamuoyunda 
ve basınında 
geniş yankı 
yarattı 
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DİK Genel Sekreteri Kulakowski ve Milletvekili Döjardin 


rü altındaki Kürt halkı daha da perişan. Evren'in kardeşlik nutukları, askeri manevralarda dağıtılan ilaçlar acı gerçekleri örtemiyor. Anlamak istemiyorlar 
ki, gerçek birlik ancak özgür iradeyle seçilip gönül- 
den kabul edilirse, tam bir 
eşitlik koşullarında oluşursa yaşayabilirlik kazanır. 20. yüzyılın son çeyreğinde kendi iradesi dışında hiçbir halka hiçbir 
yönetim baskıyla, zorla kabul ettirilemez, 

"Halk kitlelerinin durumu böylesine acı, Ya toplumun öbür kesimlerinin durumu ne? Gençlik, özgürce araştırma ve düşünme yeteneginden yoksun, Atatürkçülük 
adı altında generallerin 
kafalarında oluşturdukları 
kalıplara uygun robotlar 
haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Gözlerini geleceğe 
çevirdiklerinde önlerine 
işsizlik heyulası dikiliyor. Bilim, düşün, sanat adamları aynı demir kalıplar 
içinde ürün vermeye zorlanıyor. Türkiye'nin kültür 
hayatı yosun bağlamış, durgun, bulanık sulara dönüş- 


türülmek sürecine itiliyor. 
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"Türkiye'nin gösterdiği 
tablo ilk bakışta böylesine 
karanlık. Ne var ki, halk 
tükenmez. İşçi sınıfı tükenmez. Yaşamlarını işçi sınıfının, tüm halk kitlelerinin toplumsal ve ulusal 
kurtuluşuna adamış bilimsel 
sosyalist savaşçılar da tükenmez. Onlar şu anda, emperyalizme, faşizme, şovenizme ve onların ekonomik 
sınıfsal dayanağı olan tekellere karşı mücadeleyi 
bütün engelleri aşarak, zorlukları ve tehlikeleri göğüsleyerek Oo sürdürüyorlar. 
Ve bunu, Türkiye'nin iç ve 
dış durum ve koşullarını, 
sınıfsal güç ilişkilerini 
ve faşizmin verili koşullara göre çeşitli biçimler ve 
derecelenmeler gösterdiği 
gerçeğini bir an bile gözardı etmeyen bir gerçekçilikle başarıyorlar. Türkiye'de bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin 
meşalesi tüm yurtsever, demokratik, ilerici güçlerin 
yolunu aydınlatmaya devam 
ediyor. Yurdumuzun üzerine 
çöken boğucu karanlık bu meşaleyi söndüremiyor, söndüremeyecektir. 

"Baskılar daha da artabilir. Zulüm dahada şiddetlenebilir. Kayıplar verebiliriz. Geçmişte de verdik. 
Yüreğimiz parçalanır, ancak 
bir yoldaş yüreğinin parçalanabileceği gibi. Acımız 
dağa taşa sığmaz. Ama hıncımız bilenir, öfkemiz yükselir, kararlılığımız güçlenir. Ve kavga devam eder, 
daha keskin, daha sonuç alıcı, hem yurt içinde, hem 
yurt dışında, Bağımsızlık, 
demokrasi, sosyalizm yolu 
dikensiz gül bahçesinin yolu değildir. Ne var ki, bu 
yol mutlaka ve mutlaka amacına ulaşır. 

"Biz Türkiye İşçi Partililer bu gece bu bilinç içinde burada toplandık. Avrupa ülkelerine dağılmış 
Türkiyeli işçi toplulukları 
birer döviz kaynağı olarak 
görülmeyi kabul etmediklerini, Türkiye'nin gidişatında ve geleceğinin belirlenmesinde söz ve karar sahibi olmak istediklerini 
belli etmelidirler, Türkiye 
işçi sınıfı ile dayanışmalı 
mücadele vermelidirler. Bu 
mücadeleyi örgütleme ve yürütmede öncülük görevi Türkiye İşçi Partililere düşer. Bu toplantı, bu dayanışmalı mücadelenin yürütülmekte olduğunun açık belirtilerinden biridir. Önümüzdeki görev mücadelemizi 
kitleselleştirmektir. Bu görevi başarmak için tüm gücümüzle ileri! 


Melike Demirağ 
söylüyor: 
"Elele... 
Elele..." 


"Toplantımıza katılan 
Belçikalı ve diğer uluslardan yoldaş ve dostlarımızın 
bu katılmayla gösterdikleri 
dayanışma bizim için çok degerlidir. Kendilerine içtenlikle teşekkür eder, dayanışmamızın gelişip güçleneceğine olan inancımı belirtmek isterim, Bu dayanışma gücümüze güç katacaktır. Öte yandan, uluslararası dayanışma, yalnız Türkiye için değil, Avrupa ülkeleri içinde önemlidir. 
Faşizm tehlikesi Avrupa 
sahnesinden silinmiş değildir, Ekonomik bunalım derinleştikçe bu tehdit büyüyecektir. Onu altedecek güç 
tüm işçi-emekçi kitlelerin, 
ilerici demokratik güçlerin 
dayanışması, birleşik müca- 


delesidir. Faşizmi her yer- "Selam 
de hep birlikte alt edece- Türkiye'nin 
giz, yeneceğiz; çünkü müca- aydınlık 
delede kararlıyız, çünkü geleceğine!" 


tarihin akışı bizimledir. 
"Selam dünyanın ve Türkiye'nin aydınlık geleceği- 


nei" 


...-- DAYANI/MA KATILIM VE MESAJLARI ----- 


TEMSİLCİ GÖNDEREN VEYA MESAJ YOLLAYAN 
KURULUŞLAR, HAZIR BULUNAN ŞAHSİYETLER 


- Barış ve Kalkınma İçin Ulusal Eylem 
Komitesi Başkanı Pierre Galand 

- Belçika Komünist Partisi adına 

sal Sekreter Susa Nudelhole, 

- Belçika Komünist Partisi Senatörü ve 

anti-faşist direnişin önde gelen isimlerinden Théo Dejace, 

- Dünya İş Konfederadyonu Genel Sekreteri Jan Kulakowski, 

- Belçika Sosyalist Partisi milletvekili ve Avrupa Konseyi'nde faşist re- 


Ulu- 


jimin konseyden atılması için önerge 
veren Claude Deöjardin, 
- Belçika İnsan Hakları Birliği adına 


Dioni Fernandez, 

- Belçika Irkçılığa, Anti-semitizme ve 
Yabancı Düşmanlığına Karşı Hareket 
(MRAX) adına Madame Jospa, 

- Türkiye'de İnsan Haklarının Savunul- 


ması İçin Belçika Komitesi Oo Sekreteri 
George Dutry, 
- Belçika'daki Faslıların Demokratik 


Birlik Örgütü, 
- Yunanlı sendikacı Jan Yanneridis, 


- Kürdistanlı Devrimci Demokrat İşçi 
Dernekleri (KKDK), 

- Kürt Halkevleri, 

— Gerçek Gazetesi Avrupa Dayanışma Komitesi, 

- Federal Almanya Türkiye İşçi Dernekleri Federasyonu (FİDEF) 

- DİSK 7. Bölge Temsilcisi 
Genel Yönetim Kurulu üyesi 
lişyurt, 

- İsviçre Türk İşçi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri ve Wohlen ve 
Civarı Türk İşçileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dursun Altuncevahir, 

- Türkiyeli İşçiler Kültür Merkezi, 

- Belçika Türkiyeli İşçiler Birliği. 


ve TÖB-DER 
Aydın Ye- 


DİSK Hukuk 
Dairesi 
Müdürü 


Tekoşer 
sözcüsü 
Nezih 


Türkiye İşçi 
Partisi Genel 
Başkanı Boran: 


BELÇİKA KOMÜNİST PARTİSİ'NİN MESAJI 


Sevgili yoldaş Boran, 
Türkiye İşçi Partili ve DİSK'li 
değerli yoldaşlar, 

Çok önceden belirlenmiş bir angajmanımdan ötürü, bu akşam sizlerle veraber olamıyorum. Ancak, bu yıldönümleri vesilesiyle Belçika komünistleri- 
nin sizlere ve tüm Türkiye demokratik 
güçlerine dayanışmasını tekrar belirtmek isterim. 

Belçika Komünist Partisi, diğer tüm 
Belçika demokratları ve ilericileriyle 
birlikte, askeri diktatörlüğün yıkılması ve ülkede demokratik bir rejimin 
gerçekleştirilmesi mücadelenizde sizlerin yanındadır. 

Kardeşçe selamlarımla... 

BELÇİKA KOMÜNİST PARTİSİ GENEL 
BAŞKANI LOUIS VAN GEYT 


DÜNYA İŞ KONFEDERASYONU'NUN MESAJI 


Değerli arkadaşlar, 

TİP ve DİSK ile Dayanışma Gecesi 
dolayısıyla Dünya İş Konfederasyonu, 
tüm katılanlara ve Türkiye demokrasi 
güçlerine içten selamlarını sunuyor ve 
ülkenizde bir an evvel tam bir demokratik ve sendikal özgürlüğe dönülmesini diliyor. 

Kardeş örgütümüz DİSK'in militanları ve yönetcilieriyle, Türkiye'deki ve 
yurt dışındaki emekçilerle sınıf dayanışmamızı dile getiriyoruz. 

İşçi sınıfının çıkarlarına hizmet 
ettikleri için zındanlarda acı çekmekte olanların ve çekmiş olanların yiğitliğini saygıyla selamlıyoruz. 

Kardeşçe selamlarımızla. 

GENEL SEKRETER J. KULAKOWSKI 
GENEL SEK. YARD. G. FONTENEAU 
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DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK 
1. 
GENEL 
KURULU 
TOPLANDI 


Genel 
Sekreteri 
Nihat Sargın 
Genel Kurul'da konuşuyor 


1 TÜM DEMOKRASİ GÜÇLERİNİN = 


pa Genel Kurulu, 
Cumartesi 
cienne 


Belgigue 
mıyla yapılmıştır. 
gibi, 


ülke kongreleri 
pılmış bulunmaktaydı. 


sa, İsviçre, Hollanda, İsveç 


Genel Başkanı 


tezahüratı arasında 
miştir. 


TEK CEPHE'DE BİRLİĞİ İÇİN 


Demokrasi İçin Birlik Birinci Genel Kurulu, 


1. 12 Eylül 1980'den itibaren emperyalizmin, 
tekelci büyük sermayenin ve müttefiki büyük toprak sahiplerinin iktidarının açık terörist ve 
kanlı biçimi olarak ortaya çıkan faşist askeri diktatörlüğe son verecek, 


- Türkiye'nin 12 Eylül 1980'den bu yana daha 
da belirgin hale gelen ABD emperyalizminin güdümünde bir NATO üyesi olma durumunu sona erdirerek ikili anlaşmaları yırtacak, 


- Bugünkü generaller cuntası iktidarının maddi temelini oluşturan dışa bağımlı tekellerin ekonomik alandaki hegemonyasını kamulaştırmalar 
ile kıracak, kilit sanayi dallarını, bankacılığı, Sigortacılığı ve dış ticareti devletleştirecek, 


- Devlet mekanizmasındaki tekelci, gerici-faşist etkileri temizleyecek, devlet mekanizmasını demokrasi ilkeleri çerçevesinde köklü bir biçimde yeniden düzenleyecek, 

- Faşizmi insanlık suçu sayarak faşist ideolojinin yaygınlaştırılmasını yasaklayacak, demokratik hak ve özgürlükleri koruyup geliştirecek, 


- Ulusal demokratik hakları gerçekleştirmek 
üzere Türkiye Kürdistanı'nda irkçi-soven özümlemeci uygulamalara son verecek olan bir devrimci demokratik iktidarın Türkiye'de kurulması için mücadele edecek ve bu iktidarı oluşturacak 
anti - faşist, anti - emperyalist, anti-tekelci ve 
anti-şovenist güçlerin TEK CEPHE'sinin gerçekleştirilmesi ve DEVRİMCİ DEMOKRATİK İKTİDAR'ın 
kazanılması doğrultusunda mücadeleye sokulması 
için Türkiye demokrasi güçlerinin yürüttüğü mücadeleye en geniş ve aktif biçimde katkıda bulunmak üzere Demokrasi İçin Birlik Avrupa Komitesi'ni, ülke ve bölge komitelerini ve çalışma 
gruplarını görevlendirir. 


2. Gerçekleştirilmesi öngörülen TEK CEPHE'ye 
ilişkin olarak, 


- Bugün Türkiye toplumunda rolü ve işlevi daha 
da artmış olan ve demokrasi mücadelesinin sürükleyici gücü durumunda bulunan işçi sınıfının, 
politik hareketinin öncülüğünde başarıya ulaşabileceği gerçeğinin altını önemle çizer, 


- Bu cephenin ana eksen olarak işçi-köylü ittifakına dayanmak zorunda olduğunu belirtir, 


- Esnaf ve zanaatkârları, aydın emekçileri, 
kentlerdeki diğer küçük burjuva kesimleri kapsamina alacağını ifade eder ve ırkçı-şoven, özümlemeci politikalara karşı mücadele veren Kürt 
halkının ulusal demokratik haklarını savunan grup 
ve örgütlerinin bu cephenin vaz geçilmez ögeleri 
arasında yer alması gerektiğini saptar, 


- Cephe örgütlenmesi içinde gençliğin, demokratik kadın hareketinin, aydınların, kültür - sanat emekçilerinin.rol ve işlevlerini vurgular, 


- Tekeller ile nesnel bir çelişkiye sahip olan 
tekel dışı sermaye kesimlerini de kapsamasının 
önemini belirtirken tekel dışı sermaye kesimleri 
ile işçi sınıfı arasında emek - sermaye temel çe- 


lişkisinin sürdüğü, tekel dışı burjuvazinin emperyalizmle ve tekelci sermaye ile uzlaşmaya yatkın tutumda olduğu, cepheye kazanılması halinde 
dahi ikircikli, kararsız bir müttefik olma özelliği göstereceği gerçeğine işaret eder, 


- İşçi sınıfının devrim sürecindeki hegemonyasını, öncülüğü dayatarak değil, kendi bilimsel 
sosyalist partisi aracılığıyla en geçerli strateji ve taktikleri saptayarak, en ön safta döğüşerek ve demokrasi güçlerini yönlendirerek sağlayacağı gerçeğini bir kez daha belirtir, 


- Demokrasi cephesinin gerçekleştirilmesinde 
ve başarıya ulaştırılmasında bilimsel sosyalist 
platformda bulunan örgütlerin her kademede bir 
araya gelerek oluşturacakları eylem birliğinin 
ve giderek işçi sınıfı politik hareketinin tekleşmesini sağlamalarının artan öneminin altını 
çizer, 


- Cephenin örülmesinin, aynı zamanda cephenin 
sınıfsal ögeleri arasında, köylüler, esnaf ve zanaatkârlar, aydın emekçiler, gençler, kadınlar, 
kültür, sanat vebilim adamları, geniş işsiz kitlesi arasında çalışarak ve bunları örgütleyerek 
başarılabileceği gerçeğine dikkati çeker, 


- Demokrasi cephesinin oluşmasında örgütler 
arası karşılıklı saygı ve eşitlik, iç işlere karışmama ve örgütsel bağımsızlığın korunması temelinde ikna yöntemlerinin esas alınması ve birlikte alınmış olan kararlara kesinlikle uyulması 
ilkelerinin geçerli olacağını belirtir, 


- Günümüz koşullarında yurt dışındaki Türkiyeli işçilerin nicel varlığının ve bu nicel potansiyel güç içinde demokratik örgütlenmenin geliştirilmesi ve cuntaya karşı mücadeleye çekilmesinin artan önemini vurgular, 

- Yürütülen mücadelenin, dünya devrimci sürecinin bir parçası olduğu gerçeğiyle bu mücadeleye uluslararası dayanışmanın sağlanmasının yaşamsal önemi üzerinde durur. 


Bu gercek ve saptamalardan hareketle: 


- Yurt dışındaki demokratik örgütlenmelerle 
ilkeli ve kalıcı en geniş iş ve eylem birliklerinin gerçekleştirilmesi için her olanağı değer- 
Tendirmek, 


- Yurt dışındaki nicel potansiyeli nitel güce 
dönüştürmek ve faşist cuntaya karşı verilen mücadeleye kitleleri kazanmak için cuntanın sınıfsal 
ilişkileri, yaptığı ve yapmayı planladığı, amaçladığı somut işler, uyguladığı baskı, terör, zulüm ve işkence, izlediği ekonomi politikasının 
somut biçimi, belirti ve sonuçları ve sınıfsal 
hedefleri, dış politika alanındaki emperyalizmle 
somut ilişkileri ve bu ilişkilerin aldığı ve almakta olduğu yön konusunda kitleyi aydınlatıp, 
somut hedefler etrafında birleştirmek, 


- Dünya barış, demokrasi ve sosyalizm güçlerini Türkiye'deki gelişmeler konusunda aydınlatmak ve yürütülen mücadelede desteklerini kazanmak için başta DİB Avrupa Komitesi olmak üzere 
tüm ülke ve bölge komitelerini ve çalışma gruplarını görevlendirir. : 
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Demokrasi İçin Birlik 1. Avru- 
14 Şubat 1981 
günü Brüksel'de 1'Ansalonunda yedi 
ülkeden gelen delegelerin katılı- 


Geçen sayımızda bildirdiğimiz 
Demokrasi İçin Birlik örgütlerinin önce bölge, daha sonra 
arka arkaya ya- 


Federal Almanya, Belçika, Fran- 


ve 


İngiltere örgütlerini temsil eden 
delegelerin salonda biraraya gelmelerinden sonra, saat 11'de, genel kurulun onur konuğu olan TİP 
Behice Boran delegelerin ve dinleyicilerin coşkun 
salona gir- 
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Demokrasi İçin Birlik 
Geçici Avrupa Komitesi adına genel kurul açıldıktan 
sonra, toplantının yine onur konuğu olarak bulunan 
TİP Genel Sekreteri Nihat 
Sargın tarafından yönetilmesi önerilmiş ve bu öneri 
de alkışlarla kabul edilmiştir. 

Çalışmaların başlamasından sonra yine coşkun tezahürat arasında kürsüye davet edilen TİP Genel Başkanı Boran, Türkiye'nin içinde bulunduğu yeni koşulları ayrıntılı biçimde çözümleyen, Türkiye bilimsel sosyalist hareketinin bu koşullardaki mücadele hedeflerini ve yöntemlerini vurgulayan bir konuşma yapmıştir 

"Konuşmama başlamadan 
önce, Demokrasi İçin Birlik 
hareketinin, kuruluşundan 
kısa bir süre sonra Avrupa 
çapında genel kurulunu yapacak bir duruma gelmiş olmasından duyduğum sevinci 
belirtmek isterim," diyen 
Boran, dünyada kapitalizmin 


genel bunalımını sergiledikten sonra, bunun Türkiye'ye yansıması üzerinde 


durmuş, buna bağlı olarak 
faşizmin gelişini şöyle açıklamıştır: 

"Türkiye'de sol hareket, 
işçi sınıfı hareketi gere- 


ken birliğini sağlayamamış 
da olsa, 1960'ların başından beri büyük, hatta şa- 


şırtıcı bir gelişme ve güçlenme göstermiştir. Burjuvazi ve emperyalizm, bir 
yandan hoşnutsuzluğu artan 
ve hareketlenen kitleleri, 
diğer yandan ilerici, demokratik, sol, sosyalist 
gelişmeleri bastırmak için 
hem devlet baskısını artırmak, hemde terörizmi geliştirmek yoluna gittiler 
ve solu sağa ezdirmek poli- 


tikasını sahneye koydular. 
Bunu ilk başlatan, 1970'ten 
önce Demirel, onun partisi 
ve hükümeti oldu. Ama sağ 
terör, karşı tepki olarak, 
sol terör denen goşistlerin 
terörünü doğurdu. Ve bu 
karşılıklı terör durumu tırmandıkça tırmandı, daha doğrusu tırmandırıldıkça tırmandırıldı. Terörizm bilerek, bilinçle tırmandırıldı. Cuntanın gelişinden önce, istenseydi, en üstteki 
güçler isteseydi, terörizm 
önlenebilirdi. Ama sermaye 
sınıfı, emperyalizm gördü 
ki, kullandığı devlet baskısı yoluyla ve solu sağa 

kırdırma politikasıyla kitleleri, ilerici, sol, sosyalist gelişmeleri bastırmak, susturmak mümkün olamamaktadır. Bütün zorluklara karşın işçi sınıfının 
militanlığı, bir derece düşmek şöyle dursun, daha üst 


düzeylere doğru yükselmektedir. İlerici, sol güçler 


mahkemelere verilmesine, 36 
yıllık mahkumiyetler almasına karşın, hareketlerde 
coplanmaya ve nihayet ateşli silahlarla saldırılara 
uğramasına, öldürülmesine 
karşın baş eğmemektedir, 
hareketlerine devam etmektedir. O zaman kendilerinin 
deyimiyle, "güçlü bir hükümet, güçlü bir devlet" getirme zorunluluğu doğdu kendi açılarından. İşte 12 Eylül Cuntası, böyle güçlü 
bir devlet olma hedefiyle 
gelmiş olan, faşist nitelikte bir askeri diktatörlüktür." 


SOL'UN BİRLİĞİ 


Dikta döneminde sol'un 
birliği sorununun dahada 
büyük önem kazandığını vurgulayan Boran, bu konudaki 
görüşlerini şöyle açıklamıştır: 

"Bu görevin yerine getirilmesinde, burada büyük 
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güçlüklerle karşılaşıyorsu- 


nuz, biliyorum. Türkiye'de 
de karşılaştık ve karşılaşmaktayız. Ortak kararlar alınıyor, kararlara uyulmuyor. Ortak eylemler başlıyor, verilen ortak kararların dışında, kendi dar grup 
çıkarlarına uygun hareketlere girişiliyor. Ve bunlar 
durmadan tekrarlanıyor. Bunu yapanların bir huyları 
da var, çok çabuk ve sözde 
özeleştiri yapıyorlar.(...) 
Kapalı kapılar arkasında 
bunları gayet kolay söylüyorlar. Oysa bu bir özeleştiri değildir. Gerçek bir 
özeleştirinin aleni yapılması gerek. Yayın organlarında hareketi değerlendirirken yaptıkları yanlışları kabul etmeleri, özeleştirilerini yapmaları gerek. 
(...) Ancak, bu gibi durumlarla ne kadar çok karşılaşırsak karşılaşalım, görevimiz ne yapıp yapıp ilkeli 
bir birliği gerçekleştirme- 
nin yolunu açmaktır. Onları 
da ilkeli ve doğru tavır almaya ve davranmaya zorlayarak bu birliği başarmaktır. 


"Gelen haberler Demokrasi İçin Birlik hareketinin 
gelişme potansiyelini göstermektedir. Burada bulunduğum bir ay içinde üç yeni 
ülkede DİB komitelerinin 
kurulduğunu gördüm. Daha iki ülkede kurulması girişimlerinin ilerlediği haberleri geldi, Ama ülke komitelerinin kurulması ilk 
adımdır. Asıl yapılacak iş, 
işçi kitlesinin içine girmektir. Fabrikalarda, işçi 
mahallelerinde komiteler, 
çalışma grupları kurarak 
örgütlenmektir. Ve bunlarla 
Türkiyeli toplulukları harekete geçirmek, mücadeleye 
sokmak ve bu mücadelede onları yönlendirmektir. Türkiyeli işçiler içinde örgütlenirken onları bilinçlendirmek, bilinçli olarak 
mücadeleye sokmak, bilinç 
düzeylerini sürekli yükseltmektir. Önümüzde zor, çetin 
görevler var, ama son derece onur verici görevler. 
Hepiniz bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin militanları olmak onurunu ve sorumluluğunu taşıyorsunuz. Bu sorumluluk 
ve onurun her an bilincinde 
olunmalıdır. Bu onur ve bilinçle bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde yeni atılımlar yapılmalıdır. Bu atılımların yapılacağına yürekten inanıyorum." 


Boran'ın coşkun tezahürat ve "Sosyalist Türkiye" 
sloganlarıyla karşılanan 
konuşmasından sonra DİB Geçici Avrupa Komitesi nin 
çalışma raporu okunmuştur. 

Öğleden sonra dört ayrı 
komisyon halinde sürdürülen 
çalışmalar sonunda, DİB 1. 
Avrupa Genel Kurulu: 

1. Demokrasi İçin Birlik 
Ana Statüsü'nü, 

2. DİB Geçici Avrupa Komitesi Çalışma ve Mali raporlarını, 

3. Dört karar tasarısını 
görüşerek onaylamıştır. 

Böylece, Demokrasi İçin 
Birlik, "TEK CEPHE anlayışı 
ve hedefleri doğrultusunda, 
Türkiye'de demokratik yaşamın gerçekleştirilmesi için 
katkıda bulunmak isteyen ve 
demokratik merkeziyetçi çalışma kurallarına uymayı 
kabul eden" tümilerici Türkiyelilere açık bir örgüt 
niteliğini belgelemiştir. 

Genel Kurul sonunda Demokrasi İçin Birlik Avrupa 
Komitesi seçilmiştir. 

DİB-AK, ilk toplantısından ve görev bölüşümünden 
sonra: 

1. Boran'ın Genel Kurul 
konuşmasının tam metnini, 

2. Genel Kurul'a sunulan 
çalışma raporunu, 

3. Kabul edilen dört Genel Kurul Kararı'nı, 

4. DİB Ana Statüsü'nü içeren bir broşür yayınlamış 
bulunmaktadır. 

Broşürde şöyle denilmektedir: 


"Bu belgelerle çalışma 
perspektifi netleştirilmiş 
bulunan DİB, Tek Cephe anlayışı ve hedefleri doğrultusunda çalışacak tüm Türkiyelileri saflarına çağırıyor. 

"l. Genel Kurulu'na kadar sekiz ayda yedi ülkede 
örgütlenmiş bulunan DİB'in 
bu kongreden hemen sonra Avustralya Kıtası'nda da örgütünü kurmuş olması, gelişme boyutlarını gösteriyor. 

"Daha güçlü bir örgüt, 
daha etkin bir mücadele için ileri!" 


Demokrasi İçin Birlik 1. Avrupa Genel Kurulu 
TİP Genel Başkanı Behice Boran tezahüratla karşılanıyor (solda), 


girerken 


salonuna onur konuğu olarak 


7 ülkeden gelen Demokrasi İçin Birlik delegeleri toplantı halinde (sağda) 
Salonda TİP ve DİSK bayraklarının yanısıra Genç Öncü bayrağı da yeralıyordu 


GÖÇMEN İŞÇİLERİN 
ÖZNEL SORUNLARININ 
ÇÖZÜMÜ İÇİN MÜCADELE 


Türkiye işçi sınıfının nicel olarak bir milyona yakın, Türkiye nüfusunun ise iki milyona 
yakın kesimi yurt dışında, büyük çoğunluğuyla da 
kapitalist Avrupa ülkelerinde bulunmaktadır. 


Göçmen işçi kitlesi, hem işçi olmaktan, hem 
de göçmen olmaktan kaynaklanan ikili sömürü ve 
baskıyla karşı karşıyadır. 


Kapitalizmin içinde bulunduğu ekonomik buna- 
Tam nedeniyle 1974'ten beri bu ülkelere göçmen 
işçi getirtilmesi resmen durdurulmuş olmakla beraber, göçün temel nedenleri ortadan kalkmadığı 
için, emek gücü akımını tamamen kesmek mümkün o- 
Tamamıştır. 


Alınan "vize" önlemlerine karsın, bir yandan 
ekonomik koşulların zorlamasıyla, öte yandan Türkiye'deki faşist baskı nedeniyle, "kaçak işçi" 
veya "siyasal iltica" akını, nicel olarak geçen 
dönemlere göre daha düşük de olsa devam etmektedir. zellikle generaller cuntasının terör uygulamalarını "vatandaşlıktan atma" biçiminde yurt 
dışına da taşırmasıyla, önümüzdeki dönemde yurt 
dışındaki birçok Türkiyeli demokratın da siyasal 
mülteci statüsüne girmesi şaşırtıcı olmayacaktır. 


Yurt dışındaki nüfusumuzun artışının anâ nedeni ise, kuşkusuz ikinci ve hatta üçüncü kuşakların yetişmesidir. 

Türkiyeli göçmen kitlesi, günümüz koşullarında Türkiye'deki sınıf kardeşlerine göre daha geniş mücadele olanaklarına sahip bulunduğu için, 
önümüzdeki yıllar onu, gerek nicel, gerekse nitel olarak daha etkin bir mücadele gücüne dönüştürecektir. Bu gelişme, Türkiye işçi sınıfının 
uluslararası bağlarının güçlendirilmesi, Türkiye'nin de bir parçası haline getirilmeye çalısıldığı Avrupa "sermaye bloku" karşısında "emek 
bloku"nun oluşturulması bakımından da önemli rol 
oynamaya adaydır. 


Bu gerçeklerden kalkarak Demokrasi İçin Birlik Birinci Genel Kurulu, tüm örgütünü aşağıdaki 
hedefler uğruna mücadele etmek ve bu mücadele 
çerçevesinde en geniş güçlerin seferber edilmesi, birleşik eyleminin yaratılması için çalışmakla görevlendirir: 


- Kapitalist sistemin göç sorununa bir çözüm 
bulması olanaksız olduğundan, göçmen işçilerin 
ve ailelerinin çıkarları, ancak büyük sermayeye 
karşı barış, demokrasi ve sosyalizm için birlikte mücadele verilerek savunulabilir. Ancak büyük 
sermayeye karşı mücadeleyledir ki, Türkiyede 
dahil, göçmen işçi gönderen ülkelerin ve bu ara- 
da Avrupa'nın kapitalist ülkelerinin geri kalmış bölgelerinin, milyonlarca aileyi kendi yurtlarından kopmaya zorlayan ekonomik geriliğinin 
üstesinden gelinebilir. Göçmen ve yerli işçiler 
aynı sömürüye tabidir: Büyük sermaye. Göçmen işçilerin sorunları, işçi sınıfının tümünün hakları için mücadeleyle sıkı sıkıya bağlıdır. 


- Göçmen işçi sorunlarının çözümü yolunda atılacak ilk adım, onların gerek kendi ülkelerinin, gerekse çalışmakta oldukları ülkelerin ya- 


Genel Kurul 
çalışmaları 
sırasında 
ağırlık 
noktasını 
birlik konusu 
oluşturuyor, 
"Tek Parti- 
Tek Cephe" 
dövizi bu 
uğurda 
mücadele 
kararlılığını 
simgeliyordu 


sama ve yerel yönetim organları seçimlerinde, 
gerekse kıta çapındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını sonuna kadar 
kullanabilmeleridir. Özellikle Türkiye'deki kısıtlı demokratik olanakların da ortadan kaldırıldığı günümüz koşullarında, bu hak uğrunda mücadele,- Türkiye'de gerçek demokrasiye geçişin de 
ögelerinden biri haline dönüşmüştür. 

- Siyasal hakkın sonuna dek kullanılabilmesi, 
aynı zamanda Türkiyeli işçilerin, bulundukları 
ülkelerde sendikal, demokratik ve siyasal örgütlenme hakkına sonuna kadar sahip olmalarıyla 
mümkündür. 

- Bugüne kadar kullanılan "konuk işçi" aldatmacası yıkılarak Türkiyeli göçmen işçinin, bulunduğu ülke işçi sınıfının eşit haklara sahip 
bir mensubu olduğu kabul edilmeli ve ettirilmelidir. 

- Kapitalist Avrupa ülkelerinin TC vatandaşlarına tek yanlı uygulama kararı verdikleri "vize" zorunluluğu kaldırılmalıdır. 


- Türkiye'deki cunta yönetiminin yurt dışındaki Türkiyeli demokratlara hukuk dışı olarak 
uygulamaya başladığı "vatandaşlıktan çıkarma" 
baskısına karşı mücadele edilmeli ve bu yüzden 
TC pasaportu taşıma olanağını yitirenlere derhal 
“politik mülteci" statüsü tanınmalıdır. 


- Yine Türkiye'deki baskı ve zulümden kurtulmayı başararak Avrupa ülkelerine gelebilen Türkiyeli sosyalist, ilerici ve demokratlara da 
“politik mülteci" statüsünün sürüncemede birakılmaksızın tanınması sağlanmalıdır. 

- Siyasal iltica talep eden Türkiyelilere, 
Cenevre Anlaşması'nı hiçe sayarak uygulanan gayri insani sınırlamalar kaldırılmalıdır. 


- Türkiyeli işçilere, bulundukları ülkelerin 
yerli işçilerininkine eşit ekonomik haklar tanınmalı, eşit işe eşit ücret ödenmelidir. 


- Türkiyeli işçiye insana yaraşır konutlarda 
oturma, sağlık ve bakım olanakları sağlanmalıdır. 


- Türkiyeli işçinin keyfi biçimde sınırdışı 
edilmesi yasaklanmalıdır. 


- Faşist cuntanın yönetime elkoymasından sonra daha da ağırlaştırılan "döviz bedelli askerlik" uygulamasında koşulların hafifletilmesi ve 
mali güçle orantılı duruma getirilmesi sağlanmalıdır. 


- özellikle Federal Almanya'da birinci kuşak 
ile ikinci kuşak arasında ayrım yapan ve genç 
Türkiyelileri "yarı-Almanlaştırma" amacı güden 
"entegrasyon" ve "özümleme" politikası yerine, 
ırk, milliyet, dil ve tabiiyet ayrımı gözetmeksizin tüm göçmen işçilerin eşit siyasal, sosyal, 
ekonomik ve yasal haklara sahip kılınması sağ- 
Tanmalıdır. 


- Türkiyeli işçi çocuklarına demokratik okul 
eğitimi hakkı tanınmalı, hem bulunduğu ülkenin 
kültürünü, hem de kendi öz kültürünü öğrenme ve 
geliştirme konusunda tüm olanaklar sağlanmalıdır. 


- Türkiyeli işçilere, yerli işçilerininkine 
eşit mesleki yetişme ve ilerleme olanağı verilmelidir. 

- Türkiyeli işçilerin öz kültürlerine ve onurlarına saygı gösterilmeli, her türlü ırkçı, 
ayrımcı ve aşağılayıcı uygulamalara son verilmelidir. 

- Türkiyeli işçilerin sendikal haklarına saygı gösterilmeli, bulundukları ülkelerin sendikaları içinde örgütlenmeleri teşvik edilmelidir. 


- Türkiyeli işçilerin haberleşme, kültürel 
çalışma, bos. vakitleri değerlendirme konularında 
sınıf düşmanı çevrelerin ve beyin yıkayıcı kitle 
iletişim araçlarının etki alanından kurtarılması 
için gereken önlemler alınmalıdır. 

- Türkiye'de bugünkü dikta yönetimi hüküm 
sürdüğü sürece, yurt dışındaki Türkiye devlet 
misyonlarının Türkiyeli işçilerin sosyal ve kültürel yaşamları ve hukuki statüleri üzerindeki 
her türlü müdahaleleri önlenmelidir. 


TEK CEPHE, 
GENCLİK 
CEPHESİ'Nİ 
SELAMLIYOR 


Fgvoplumumuzun yarını, 

güvencesi gençliğimiz, "her hal ve koşulda görev başında" olmanın gereğini kavrayarak, 
çine itildiği 
payına düşen sorumlulukların bilinciyle, 


yurdumuzun aydınlık geleceğinin 


yurdumuzun bugün ikaranlıktan çıkarılması için kendisinin 
mücadelenin en 


zor olduğu koşullarda da, faşist diktatörlük koşullarında da, anti-faşist savaşın en ön saflarındaki onurlu yerini almaktadır. 


Gençliğin öncüleri, 
bırakmadan yürüttükleri 


daha şimdiden, hiçbir alanı boş 
"gençliğin tek bir anti-faşist, 


anti-emperyalist, anti-şovenist ve anti-tekelci cephesinin örülmesi, faşizmi döktüğü kanda boğacak olan tüm de- 


mokrasi güçlerinin birliğinin sağlanması" 
mansız mücadelelerinde yeni bir adım attılar, 
silah yarattılar: 

GENÇLİK CEPHESİ, en zor koşullarda, inanılmaz güçlüklere karşın, 


yolundaki a- 
yeni bir 
GENÇLİK CEPHESİ Gazetesi. 


faşist diktatörlüğün tüm yasaklarını, en- 


gellerini, baskılarını boşa çıkararak, elden ele dolaşan 


bir direniş bayrağı 
yor. 


olarak gençliğin yolunu andınlatı- 


TEK CEPHE, gençliğimizin yiğit savaşçılarının mücadelesini selamlarken, GENÇLİK CEPHESİ'nden, 


"gençliğe ya- 


pılan baskılar", "hakları koruma konseylerinin oluşması" 
ve "oportünizme karşı" konularında üç önemli alıntıyı okurlarına sunuyor. 
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YAŞASIN GENÇLİK CEPHESİ! 
YAŞASIN GENÇLİĞİN ÖNCÜLERİ! 


TÜRKİYE BARI/YEVERLERİ DÜNYA BARI/ GÜÇLERİNE SESLENİYOR (11) 


ile de tıkabasa dolu salgınlarıyla emperyalizme bol kâr akıtan 
bu "sürü" kültürünün 
Artık barışla hiçbir ilgisi yoktur, sözde bile. 


Biliyoruz ki: 
Barış düşmanı, bağımsızlık düşmanı, demokrasi düşmanı, 
Emekçi halk düşmanı, insanlık düşmanı 
ve büyük ustanın deyişiyle "ulusların en büyük zorbası" 
Emperyalizmin, ve aynı şekilde 
Yerli işbirlikçi çömez tekellerinin, 
İki yüzlü yöntemlerini uygulamak için en çok, en etkin yararlandıkları 
İki ideoloji 
Burjuva kozmopolitizmi ve burjuva milliyetçiliğidir. Birisi, 
Ulusu (milleti) reddetmek, diğeri 
Ulusu (milleti) herşeyin önüne koymak 
Demek olan birbirine tabantabana zıt bu iki -bilim dışı- 
İdeolojinin de aynı sınıf tarafından kullanılması 
İkiyüzlülüğün en utanmazcasıdır. 


Ama 
Kullanıyorlar iste, hem de doludizgin. 
Ve emperyalist kozmpolitizm, ideolojide dayandığı, 
Ulusu reddetme, ulusal kültürleri reddetme, yoketme görüşünü, 
bugün, hele bizde 
Elbette ki hiç söyleyemezken açıkça, fiiliyatta 
Bunu, en aşağılık, sınır tanımaz emperyalist kültürü, 
-kendi deyişiyle "sürü" kültürünü- yayarak yapmakta, 
Ama faşizmin ırkçı-şoven sözde "mil111" kültür çığırtkanlığına da 
Göz kırparak geçmekte. Aynı sekilde, 
Faşist "mil11" kültür çığırtkanları da 
Bu, millet düşmanı ve millf kültür düşmanı emperyalist kozmopolit, 
sınır tanımaz "sürü" kültürü salgınına 
Göz yumarken sinsice, asıl zengin kültür mirasımızdan kaynaklanan 
Herçeşit ilerici, demokrat 
sosyalist kültür ürünlerine ve etkinliklerine, yani 
Her ulusun antiemperyalist, antifaşist gerçek ulusal kültürüne, 
Saldırıyorlar tüm güçleriyle, "kökünü kazımak" parolalarıyla 
Üstelik de "mil1T değil" diyerek! 
İşte buna ikiyüzlülüğün şahı derler... 
Faşist kursunlarıyla ölen yiğit işçi sınıfı savaşçısı Politzer 
şöyle dememiş miydi: "Tekelci burjuvazi, 
Ulusun çıkarlarına karşı olan kendi çıkarlarına uyarak 
İlerici, demokrat ulusal mirastan da yüz çevirmiş 
Ona da düşman olmuştur artık"; 
Kaldı ki, 
Emperyalizm, kozmopolitizm ideolojisini, yani "dünya vatandaşlığı" 
Yaldızı altında ulusu, ulusal kültürleri kaldırma, tanımama, reddetme 
ideolojisini güya 
Savaşı önlemenin çaresi diye sürmüştü ortalığa, bir zamanlar. 
Ama düştü maskesi. "Savaşların, 
Emperyalizmin sınıf karakterinde yatan gerçek nedenlerini 
Maskeleyerek, esas sebep ulusların varlığıymış gibi 
Göstererek aslında 
Emperyalist sömürünün çıkarları ile çelişen gerçek ulusal çılarlar için 
Verilen ulusların antiemperyalist mücadelelerini, bağımsızlık demokrasi 
mücadelelerini çökertmekti hedefi. Gercek yüzü çıktı açığa: 
“Kökünden kopmuş, birbirinin yerini doldurabilen 
Tek biçime sokulmuş köleleri, 
Yeri yurdu adı sanı bellisiz sapkın insan gölgelerini, 
Kabaca ve hayasızca 'dünya çapında' sömürmek adına 
Uydurulmuş bir ideolojik yalandı" 
Bu "dünya vatandaşlığı" palavrası 
Ve tümüyle “enternasyonal mali sermayenin" çıkarınaydı, 
bu nedenle 
Başka kılıklarda sürülüyor artık piyasaya: 
Burjuva kozmopolitizminin kalemşörleri bugün “halkları, 
Yabancı sermaye akınına karsı, direnmemeğe çağırıyorlar, 
diyorlar ki, 
Ulusal bağımsızlıktan vazgeçin, o zaman 
Bu nedenle çıkan savaşlar da ortadan kalkar. 
'Batı' diye sembolleştirdikleri 'refah seviyesi' peşinde halkları, 
Ulusal kültürlerinden vazgeçmeleri için kandırmağa uğraşıyorlar". 
Emperyalist kozmopolit "sürü" kültürünü bugün 
Halkımızın dilinden niteleyelim: 
"Ne idüğü belli olmaz, ettiğinden bellidir". Gerçekten de 
Doğrudan savaş kışkırtıcılığı, dehset, vahşet, kriminalite 
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CONTANIN KARŞISINDA DEĞİŞMEYEN GÖREMERİNİZ —— 


GENÇ 


ERİ 


LİĞE BASKILAR 


İlerici gençliğin yıllardır savaş alanlarında 
kanıtlanmış mücadeleciliği 
ve atılganlığı, faşist cuntanın gençliğe yönelik saldırı planlarını özenle ele 
almasına neden oldu. Askeri 
cunta bir yandan ideolojik 
saldırıya girişirken, öte 
yandan baskı ve yasaklarla 
gençliğimizi zapturapt altına almaya çalışıyor. 

Faşist cuntanın gençliğe 


yönelttiği saldırılar özellikle öğrenci kesiminde yo- 


ğgunlaşıyor. Ülkemizin tüm 
eğitim kurumları, liseler 
ve yüksek okullar, "askeri 


disiplin" anlayışının uygulamaya sokulduğu kışlalara 
dönüştürülüyor. 

Cunta'nın gençliğe yönelttiği baskı ve yasaklar 
saldırısının yanında başka 
bir politikada sırıtıyor. 
Gençlik kesimi tümüyle di- 


KÜLTÜR USTALARI KİMİN YANINDASINIZ? 


Hepimizin bildiği bilimsel gerçek su ki, 


Savaslara neden olan çelişki, ulusların sömürücü sınıflarının 


Kendi çıkar çelişkileridir, 
daha ziyade. 


Ulusların ezici çoğunluğunu teşkil eden emekçi sınıfların ise 
Birbirleri arasında uzlaşmaz celişki bulunmadığı gibi 
Savaşlarda da zerrece çıkarları yoktur. Kayıplarından başka. 


Sömürücü sınıflar savaşın sebebidir. 


Emekçi sınıflarsa barışın taşıyıcısı ve güvencesi. 


İşte burjuva kozmopolitizmiyle burjuva milliyetçiliğini birleştiren de 
Esas bu gerçeği örtbas etme çabasıdır, ve yerine 


Bir takım yalanları gecirmek mecburiyeti. 


Bunun için asla değip dokunmazlar birbirlerine. 


Burjuva milliyetçiliğinin amacı da, ulusu herşeyin önüne 

Koyuyor gibi görünerek güya, gerçekte sınıf mücadelesini geri itmek, 

Ve böylece ulusun ezici çoğunluğunu teşkil eden emekçi halkın çıkarlarıyla, 
yani ulusun gerçek çıkarlarıyla 

Çelişen egemen sınıfın emperyalizme bağımlı çıkarlarını 

Tüm ulusun ulusal çıkarlarıymış gibi yutturmağa çabalamaktır. 

Faşizmin hedefi de, onu doğuran sınıfın hedefidir elbette 

İşbirlikçi tekelci burjuvazinin hedefidir, yani: 


Millet millet dedirterek, milleti 


Kul köle etmektir emperyalizme. Ancak bu yolla 

Koruyabilmektedir çünkü kendi sınıf çıkarlarını da 

Bunun için, gerçek ulusal kültürleri, yani antiemperyalist, 
Antifaşist, antişoven, demokratik kültür hayatını ve mücadelesini, 


Düşman diye gösterip ezmeğe; yerini 


Ya kozmopolit, ya ırkçı - şoven sahteleriyle doldurmağa 


Çalışmaktadır var gücüyle. 
Demek ki: 


Bunun içindir en küçük ölçüdeki bir ilerici örgütlenmeyi bile 


Kapatma, dağıtma, yoketme gayretleri 


-Kitlelere ulaşmasın diye gerçeğin sesi, ve belki daha önemlisi 

Biz kitlelerin nabız atışından ve sağlıklı denetiminden 

Uzak kalalım diye: Kitleler “sürü"leşsin diye yani...- 

Bunun için televizyon aptal aynası halinde tutuluyor 

Bunun için yasaklanıyor ilerici oyunlar, dinletiler, kitaplar, toplantılar 
Bunun için yükseliyor kağıt fiyatları: Gerçeğin yerine, 

Oniki sayfa renkli ilaveli ihanetler, yalanlar 

Plaklarla kasetlerle müzik diye sevkedilen uyutucu afyonlar 

Ve yalnız sanayi ve banka tekellerinin görüşleri 


Devlet tiyatroları, devlet konservatuarları, bunun için 


kör kuyusu haline getirilmekte tekrar. 


Boşuna değildir Fethat'la Şirin'den bile Nazım'ın imzasını kazımaları 
Bosuna değildir halka uzanacağı görülen resmi. şenlikleri bile 


Başka resmi ellerle durdurmaları 


Ve halkın kültürünü bu devlet kafasının kalıbına uydurmaları. 
Bunun içindir türkülerimize, filimlerimize, çizgilerimize, oyunlarımıza, 


Resimlerimize her yönden açık ve gizli 


sansür duvarlarının çekilmesi. 
Uluslara kaynaklık edecek eski eser hazinelerinin, 
emperyalizmin insafına terkedilmesi, 


Milyonlarla emekçi evsiz barksızken 


Yalnız milyarder villalarının gösterişine, "mimarlık" denilmesi. 


Gerçek ulusal kültürler üstünde 


tekelci sermayenin jandarmalığını yapar 
Adı, kültür, eğitim, vesaire olan bakanlıklar. 


Bunun içindir 141-142'ler 

Herçeşit ilerici örgütlenmelerin boğulması 
Ve faşist cinayet örgütleri dururken 
Yalnız sola yönelik açılan davalar. 


Bunun için hazırlanmakta DGM'ler, olağanüstü hal yasaları 


Ve bunun icin kurulmakta devrimcilere 


pusular, zindan duvarları, idam sehpaları. (devam edecek) 


(3 


İDAMLARA KARŞI DİRENİS SAFLARINA 


ğer halk kesimlerinin gözünden düşürülmeye, bir 
"haytalar, anarşistler topluluğu" biçiminde lanse edilmeye çalışılıyor. Böylece gençliğin anti - faşist 
halk direnişinden soyutlanması planları yürütülüyor. 


İlerici gençlik hareketini; gençliğin öncülerini 
bu baskı ve yasak kampanyasını göğüslemek, Cunta'nın 
planlarını bozmak görevi 
bekliyor. İşçi sınıfı partisinin yolundan yürüyen 
gençler, tüm gençlik kesimlerinde Cunta'nın gerçek 
yüzünü sergilemek için en 
küçük olanakları bile değerlendiriyorlar. Liseler- 
de, üniversitelerde gençliğin toplu halde bulunduğu 
her yerde, cuntanın uygulamalarının ne anlama geldiğini anlatıyorlar. Gençlik 
kitlelerine faşizme karşı 
direnmenin gereklerini açıklıyorlar. 


Elbette 


Buradan görülür ki: 


Nitekim 


gecsin diye kitlelere. 
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KONSEYLER OLUŞUYOR 


Bilimsel sosyalistler, 
tüm devrimci demokrat grupları, demokratik, ilerici 
güçleri, Kürt ulusal demokratik güçlerini Cunta ' ya 
karşı mücadeleye çağırıyor, 
"Hakları Koruma Konseyleri" 
ni ortaklaşa örgütlemeyi öneriyor. 

Tüm cunta düşmanı güçlerin eşit haklarla oluşturdukları konseyler, yer yer 
haklar için direnişler gerçekleştiriyorlar. Seçimlere 
girip zaferler elde ediyorlar. 

Aceleciliğe ve dolayısıyla yanlışlara yer vermeden 
ve ertelemeci olmadan tüm 
fabrika, işyeri, mahalle, 
köy ve okullarda konseyleri 
örgütleyelim, kitleleri direnişe hazırlayalım. 

Okulların ikinci dönem 
leri, gençliğin öncüleri için bu görevin başarılmasıyla başlasın, Gençlik Cephesi'nin çekirdeği olan Konseyleri gençlik ateşimizle 
yaşama geçirelim, sekterlikleri aşalım. 


Aşılması zorunlu engellerin birini de, İGD'nin oportünist, makyavelist politikası oluşturuyor. o 12 
Eylül'le birlikte karşılıkları değiştirilen İGD sözlüğünde "birlik"in anlamı 
bir ajitasyon aracı olmaktan öteye gidemiyor. 

İGD, 12 Eylül öncesini 
tümüyle unutmuşa benziyor. 
Bir yandan "en büyük benim" 


histerisi içinde kıvranırken, bir yandanda durgun 
sularda kendini gençliğin 
"merkezi örgütü" ilan edi- 


yor. 12 Eylül öncesi görüşmelerdeki sözler, protokollar unutuluyor, anti-faşist 
saflardaki örgütlerin yediği darbeler İGD'ye sevinç 
çığlıkları attırıyor. Genel 
olarak demokratik harekete 
indirilen bu darbeler ancak 
"oh" sesi getiriyor. 12 Eylül öncesinin dayanışma ilkelerinin yerini "hepsi bana" anlayışı alıyor. "İllegal mücadele benden sorulur" kompleksi İGD'ye bilimin "b"'sini bile unutturuyor. 

Gençlik hareketinin çıkarları atlanıyor, politikalar dar örgütsel çıkarlar 
temel alınarak oluşturuluyor. Oportünizmin ve makyavelizmin bayrağı en üstte 
tutuluyor. Bu yöntemin ise 
bilimsel sosyalizmle hiçbir 
ilgisi yoktur. Bu politikanın tek işlevi gençlik cephesine engel olmaktır. 

Artan tehlikeler, artan 
olanakları da beraberinde 
getirmektedir. İGD, bu dostça uyarıyla birlikte asli 
görevlerine dönmelidir. Bilimsel sosyalizm bunu gerektirir, 


